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ALGEMENE GEGEVENS 

PROTESTANTSE GEMEENTE te LINGESTREEK, KERN ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Predikant: Everdien Hagen, tel.06-57569564 e-mail:domineehagen@pglingestreek.nl 

Predikant: Alex Brinkman, tel.06-47145045 e-mail:domineebrinkman@pglingestreek.nl 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673  

e-mail: sandraschelling@pglingestreek.nl 

Jongerenwerker: Scarlett Lerrick, tel. 06-54945600, e-mail: scarlett@pglingestreek.nl 

Kerkenraad: 

Voorzitter: J. van Zetten, tel. 06-23806135, e-mail: voorzitter@pglingestreek.nl 

Scriba: Marco Schelling, tel: 06-22777691, e-mail: scriba@pglingestreek.nl 

Diaconie: J. Vink, tel. 0344-681307 

Plaatselijk coördinator kernraad:  

J. de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Völckerfonds: 

W.B. Lassche, tel. 06-53168921 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

Voorzitter: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bankrekeningnummer: NL63 RABO 0362 9777 71 

Opgave bloemengroet: 

G. van Teeffelen, e-mail: gerdateeffelenvan@gmail.com, tel. 06-23830764 

Collectebonnen: 

Collectebonnen per vel € 40,00, € 80,00 en € 200,00 (voor bonnen van € 1,00,  

€ 2,00 en € 5,00) Bestellen door overschrijving op bankrekeningnummer:  

NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v. PG te Lingestreek, daarna berichtje naar  

T. van Zetten, tel. 0641080011, email: tonnyvanzetten61@hotmail.com 

Kopij maandblad 

Inleveren bij: E. Snijders, tel. 0344-681482, e-mail: e.snijders99@upcmail.nl 

Kopij de Kerk Roept: 

J. de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Rommelmarkt: e-mail: rommelmarktzoelen@gmail.com 

Voorzitter: J. Nijhoff 

Verhuur en gebruik van de kerk:  

J. Vink, 0344-681307 of 06-45683351 

Begraafplaats: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bank rekeningen t.n.v. PG Lingestreek: 

Kerkrentmeesters : IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 collectebonnen+ kerkbalans 

Diaconie : IBAN nr. NL63 ABNA 0124 2315 94 

  



 

KERKDIENSTEN 
Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 

 

Zondag 13 juli – 10.00 uur 

Buren: voorganger ds. Everdien Hagen, Avondmaal 

Kapel-Avezaath: voorganger Kees Kersbergen uit Ede 

 

Zondag 20 juli – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Alex Brinkman 

 Organist: Cees Meijering 

 Collecten: diaconie, kerk, onderhoudsfonds 

 

Zondag 27 juli – 10.00 uur 

Erichem: voorganger ds. Alex Brinkman 

 

Zondag 3 augustus – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Peter Bakker, interim-predikant 

 Organist: Cees Meijering 

 Collecten: diaconie, kerk, onderhoudsfonds 

 

Zondag 10 augustus – 10.00 uur 

Kerk-Avezaath: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

Zondag 17 augustus – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger dhr. Aart van Drie uit Heteren 

 Organist: Cees Meijering 

 Collecten: diaconie, kerk, kerk 

 

Zondag 24 augustus – 10.00 uur 

Asch: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

Zondag 31 augustus – 10.00 uur 

Buren: voorganger ds. Dick de Jong uit Oss 

 

Zondag 7 september – 10.00 uur 

Erichem: voorganger dhr. Corné den Breejen uit Hellouw, jongerendienst 

Kapel-Avezaath: voorganger ds. Elly Bakker uit Utrecht 

  



 

 

 

 

MEDITATIE 

 

Wat is dat toch met de morgen? 
 

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 

weer ’t leven vindt, verstand en kracht.  

 

Lied 215 uit NLB 

 

Een zomerochtend. Een nieuwe dag breekt aan. Het vrolijk gekwetter van de 

zwaluwen en stralend licht hebben me gewekt. Elke ochtend opnieuw tast ik vanuit 

mijn bed met mijn ogen de lucht af. Ik volg dan het wonderlijke spel van de wolken, 

het spoor dat een vliegtuig trekt hoog door de blauwe lucht. Hoe kan het dat de 

nieuwe dag er al weer is en toch nog moet beginnen. Plotseling vliegt een reiger met 

zijn vleugels traag op en neer bewegend door mijn uitzicht heen. Daarmee verstoort 

hij mijn gedachten over de wereld, het leven en wat er mij wacht voor de dag die 

komen gaat.  Ik sta op en weet eigenlijk al wat er zal gebeuren. Het klagelijk 

miauwen van Mario, onze kater, begeleidt mij als ik naar beneden ga. Ik geef hem te 

eten en laat onze andere kat binnen, vul de gieter om de planten buiten water te 

geven, onderwijl luisterend naar de vogels. Dat ze toch weer de dag inzingen ondanks 

alles wat er in de wereld woedt. Wie legt het ooit uit? 

 

Kopij voor het volgende maandblad:  

Inleveren: maandag 18 augustus 2025 

Verschijnt: dinsdag 2 september 2025 

Periode: 7 september – 26 oktober 2025 

 

Kopij inleveren: e.snijders99@upcmail.nl 

 

De kopij kan ook getypt of duidelijk handgeschreven ingeleverd worden bij:  

Ed Snijders, Uiterdijk 56, Zoelen, tel. 0344-681482 

 

 

Kopij voor de volgende ‘Kerk Roept’:  

Inleveren: dinsdag 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus. 

bij Jolanda de Koning, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

 



Hoe ouder de dagen, hoe meer die dagen omkleed zijn met vaste gewoonten, merk ik 

aan mezelf. Ik kan er niet buiten. Ik heb dat alles zo lief. Het is mij zo vertrouwd. 

Thee zetten, de medicijnen klaarleggen: die voor de bloeddruk voor Bas en die voor 

de cholesterol bij mijn bord. Zo begint de dag. Het raadselachtigste van de morgen is 

toch altijd weer die slag. Hoe de ochtend ons dagelijks weer voortbrengt om op te 

staan en aan de slag te gaan. Geluiden binnenshuis en buiten zwellen aan. En nog 

altijd weet ik niet hoe die nieuwe morgen dat doet. Ons telkens opnieuw op de been 

brengt, aan de praat, aan de zoveelste dag. In het verzorgingshuis in Buren, waar ik 

om de zoveel tijd op maandagmorgen een gesprekskring leid, begint ons samenzijn 

steevast met de vraag: hoe was je nacht en ben je de dag begonnen. Dat maakt dat 

ons samenzijn zo vertrouwd voelt. Luisterend naar elkaar is er die verwondering en 

dankbaarheid om die nieuwe dag. Het leven vinden, verstand en kracht. En de 

verwachting over deze nieuwe dag maakt zich langzaam van ons meester. Ja, hoe zal 

deze dag ons Gods liefde doen verstaan? 

Wat is dat toch met de morgen? Dat elke nieuwe morgen de dag weer onbegrijpelijk 

aan de slag is gegaan. Waarom doet die dat?  In zijn lied ‘New every morning is the 

love’ wijdde de Engelse dichter John Keble hier maar liefst zestien coupletten aan. De 

Hervormde zangbundel van 1938 koos hier een vijftal uit. De latere zangbundels die 

van 1973 en 2013, kozen naar voorbeeld van de Anglicaanse Kerk zeven coupletten. 

Het is een lied dat dus al een lange tijd meegaat in onze kerk. Dikwijls betrap ik me 

erop dat ik de melodie zachtjes voor me uit neurie. De melodie die Samuel Webbe 

erbij componeerde, helpt om die verwondering over de nieuwe dag ingetogen, 

bescheiden en stemmig je in te zingen. Misschien ben ik wat sentimenteel, licht 

gelovig, ietwat naïef. Al zingend verbeeld ik me dat God zijn lichtend aangezicht over 

mij, de wereld en wie ik liefheb verheft.  

 

Machteld de Mik-van der Waal 

 

  



 

PASTORALIA 
 

In memoriam Chris Vink (18 november 1941-9 juni 2025) 
 

Iedereen in Zoelen kende Chris Vink. Op zijn rode trekker reed hij dagelijks enkele 

malen heen en weer van huis naar het bos rond het kasteel. Chris was tot zijn 74ste 

aan het werk. Zijn hart lag bij de verzorging van de fruitbomen rond het kasteel van 

Zoelen. Daarnaast deed hij in zijn jongere jaren ook klusjes op het kasteel. De 

kinderen, Willy en Charles, vonden dit heel interessant. Niemand mocht op het 

kasteel komen, alleen zij. Joke en Chris leerden elkaar kennen op het Koninginnebal 

in Buren in 1966. Precies tussen Zoelen en Asch in. Omdat de ouders van Chris kort 

na elkaar in 1972 overleden en Chris van de 13 kinderen als enige nog thuis woonde, 

werd het ouderlijk huis, de Steenen Kamer aan de Linge, hun huis. Het was een zoete 

inval voor de familie van Chris en ook van Joke. Iedereen heeft mooie herinneringen 

aan die tijd, en Chris was met zijn schaterlach en grappen vaak de gangmaker. De 

Steenen Kamer moest wijken voor de Betuwelijn en Joke en Chris vonden een nieuw 

paradijs aan de Huisgardsesteeg. Daar hebben ook de kleinkinderen veel verhalen 

over. Marjorie en Jurian, Thijs en Jarick kwamen er vaak. Oma en opa waren altijd 

bereid om op te passen. Er waren pony’s, schapen en een hond en natuurlijk ook 

fruit: kersen en pruimen. Chris was een zorgzaam mens die van gezelligheid hield. Hij 

is ook samen met Joke vele jaren koster geweest van de kerk, deed volop mee met 

de rommelmarkt en was ook kerkrentmeester. Ook Joke is een zorgzaam mens en zij 

wilde niets liever dan voor Chris blijven zorgen, toen bleek dat hij ziek was. Vele jaren 

heeft ze het volgehouden om Chris thuis op de Jeudestraat te kunnen laten wonen. 

Maar toen het echt niet meer ging, vond hij gelukkig een tweede thuis in het 

Kulturhus in Lienden. Daar heeft hij drie jaar gewoond en daar is hij ook gestorven. 

Sandra Schelling heeft hem in Lienden regelmatig opgezocht. Zij vertelde dat hij met 

haar sprak over hoe hij de hemel voor zich zag. “Het is een plaats waar ik naar toe 

mag, later, met een mooie tuin met appel- en perenbomen.”  

Het is een ontroerend persoonlijk, maar ook bijbels beeld. In Openbaringen 22 wordt 

ook gesproken van een boom met vruchten. De levensboom, die 12 vruchten draagt, 

voor elke maand een andere. En dat gedeelte eindigt met de woorden: Het zal daar 

geen nacht meer zijn, en het licht van de lamp of het licht van de zon hebben ze niet 

meer nodig, want God de Heer zal hun licht zijn.  

Nu, hier op aarde, moeten we het doen met een beetje, maar zeker ook krachtig licht: 

Uw woord is een licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet. Dat is ook de tekst (uit 

psalm 119) die Chris aan Joke gaf op de dag van haar belijdenis. Juist als we rouw 

dragen, hebben we dat nodig: licht om voetje voor voetje, dag na dag verder te 

kunnen gaan. Het licht van de belofte van trouw en nabijheid van God en mensen om 

je heen om je te steunen. Dat is genoeg. Dat bidden we Joke en de kinderen en hun 

gezinnen en ieder die Chris zal missen van harte toe.  

 

Ds. Everdien Hagen  

 



 

Een warm welkom voor ds. Alex Brinkman  
 

Zondag 22 juni was het zover: de intrede van ds. Brinkman in onze gemeente. Bij de 

kerk in Zoelen stond een tent om iedereen hartelijk te ontvangen met koffie, thee en 

chocolaatjes met daarop de torens van al onze kerken. Die tent was ook nodig om te 

schuilen, omdat er net een verkoelende bui was voor de dienst ging beginnen. De 

kerk was goedgevuld met mensen van allerlei leeftijden en er werd uit volle borst 

meegezongen. Het koor uit Buren o.l.v. van Jorrit Meulenbeek heeft zich geweldig 

ingezet om kort na Pinksteren de liederen van deze dienst in te studeren en te laten 

klinken. Begeleid door organist, Piet van de Wege, konden we zelfs de liederen die 

voor de gemeente nieuw waren van harte mee zingen en tijdens de collecte en na 

afloop mocht Ardo Schelling achter het orgel. Alex Brinkman is in coronatijd aan het 

werk in zijn eerste gemeente in Enschede begonnen. Hierdoor 

hadden wij het voorrecht om het indrukwekkende moment van 

het doorgeven en ontvangen van de zegen door collegae en 

mensen van de PG Lingestreek mee te mogen maken. De 

kinderen maakten op een speelse manier kennis met de nieuwe 

dominee en hij met hen en gaven na afloop een mobiel met 

schaapjes aan hem mee. De preek deze zondag draaide om het 

als gemeente Een zijn in Christus. Een verbindend en krachtig 

begin. De beroepingscommissie werd van harte bedankt voor hun 

werk. Na de dienst was er volop gelegenheid ds. Alex Brinkman 

en elkaar geluk te wensen. We werden verrast met een zeer uitgebreid buffet van 

allerlei lekkers, ook ruim gesponsord door vele leveranciers uit onze kernen. Er was 

ook een koelwagen ter beschikking gesteld om alles goed te houden. Zo ging de worst 

niet overstuur, bleven de kersen goed en kon alle zelfgemaakte heerlijke eten ook 

ongeschonden op tafel komen. Onze voorzitter Johan van Zetten zette tot slot de BBQ 

aan, voor iedereen die nog trek had. De ijsjes gingen er ook prima in! Om 19.00u 

gingen de laatsten waaronder Alex Brinkman naar huis. Heel veel dank aan alle 

sponsoren, kokers, bakkers, ieder op de achtergrond en de organisatoren van dit 

warme welkom.  

 

ds. Everdien Hagen  

 

 

  



 

UITNODIGING - Ontmoetingsmiddag  
 

Evenals voorgaande jaren organiseren we voor de ouderen in Zoelen een 

ontmoetingsmiddag op  

woensdag 23 juli 2024 

van 14.00-16.00 uur 

in de tuin bij Gerda van Teeffelen, Uiterdijk 2 in Zoelen 

(bij slecht weer kunnen we naar binnen) 

Een moment in deze vakantietijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een 

kopje koffie of thee. En een spel hoort er ook weer bij.  

Aanmelden 

Aanmelden voor deze middag kan tot 18 juli bij Jolanda de Koning, 06 404 111 51 of 

joldekoning@ziggo.nl of bij een van de bezoekers uit het bezoekersteam.  

Tot ziens op 23 juli! 

 

Een hartelijke groet,  

Namens het bezoekersteam, 

Ton en Ina van Dellen, Ed en Tine Snijders, Alie Muijen, Gerda van Teeffelen,  

Sandra Schelling en Jolanda de Koning 

  

 

 

GESLAAGDEN 
Vanwege een hardnekkige griep en andere omstandigheden is het ons dit jaar niet 

gelukt de geslaagden van ons dorp een felicitatiekaart namens de kerk in de 

brievenbus te bezorgen. 

 Via deze weg willen we daarom alle geslaagden alsnog 

van harte feliciteren het hun diploma!  

Verder wensen we alle geslaagden veel succes met hun 

vervolgopleiding of bij het vinden van een baan. 

 

Hartelijke groet, 

Geranne de Fijter 

 

 

 

mailto:joldekoning@ziggo.nl


 

Brood voor onderweg 
 

Onlangs verscheen in eigen beheer het boek Brood voor onderweg, geschreven door 

ons gemeentelid drs. Dick van der Wel. Blijkens de ondertitel op een zoektocht door 

het Kerkelijk Jaar wil de schrijver de lezer meenemen op zijn reis langs alle kerkelijke 

vieringen in de loop van het jaar. Dat kerkelijk jaar loopt niet gelijk aan het 

kalenderjaar, maar begint met de eerste zondag van de Advent en eindigt met de 

Eeuwigheids- of Gedachteniszondag. Dwars door onze wereldgeschiedenis waarin 

velen gebukt gaan onder de onrust zich staande te houden in een uitputtende strijd 

naar meer geld, goederen en status en waarin velen lijden onder ongeloof, wanhoop 

en liefdeloos geweld, schrijft God Zijn geschiedenis die oneindig meer bepalend is, 

een geschiedenis waarin Geloof, Hoop en Liefde triomferen door Jezus Christus, Het 

Brood dat leven geeft! Alleen Hij is in staat die onrust weg te nemen. Brood voor 

onderweg wil daarvan getuigen en geeft vaak verrassende inzichten en bemoedigende 

nabij- en vergezichten. Van harte aanbevolen!  

Nadere informatie: drs. Dick van der Wel, tel. 06-46607488 

 

Ed Snijders 

 

Zomer voor iedereen 
 

Een maandblad midden in de zomermaanden – daar moet iets in staan over de 

zomer! 

Als we aan de zomer denken, zien we onszelf al zitten in de zon in een groene tuin 

met fluitende vogels op de achtergrond. Of ruiken we de geuren van de barbecue. Of 

zien we onszelf al bij het strand terwijl de zon in het water schittert.  

Ik hoop dat ons veel van dit soort uren gegeven zijn. 

In onze werkelijkheid gaat het niet altijd op deze manier. Een mooie zomer kan ook 

aanleiding geven om iemand, die ons ontvallen is, heel erg te missen. Het kan ons 

ook confronteren met ons ouder wordende lichaam met de daarbij horende 

benauwdheid en afwachten tot het weer koeler wordt. En als de zomer zo droog blijft 

als dit voorjaar, dan zien we de natuur verpieteren en kunnen we ons zorgen maken 

over de klimaatverandering. 

Deze dingen horen allemaal bij het leven. En ik hoop dat we dan steun kunnen vinden 

bij elkaar. Dat God ons kan troosten in onze moeilijkste momenten. Maar ik hoop dat 

we vele mooie zomermomenten mogen beleven. Zelfs zonder barbecue, strand of 

groene achtertuin. Met Gods warme en liefdevolle aanwezigheid in ons leven. 

 

Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, er is een tijd om te rouwen en 

een tijd om te dansen. Prediker 3:4 

 

Sandra Schelling 

 



 
 

Actie kerkbalans 2025 
 

Voor 2025 is er €120.000,- begroot, voor de kerkbalans. Tot nu toe is er echter  

€ 87.215, - toegezegd. De actie kerkbalans is de belangrijkste inzamelingsactie van 

de PG Lingestreek. Met deze actie proberen we het grootste deel van de financiële 

middelen bij elkaar te krijgen, zodat we de jaarlijkse kosten kunnen betalen. Daarom 

krijgt elk lid het verzoek om zijn of haar financiële steentje bij te dragen. Als we alle 

kosten delen door het aantal leden dan betekent dit dat we €10,- per maand per 

huishouden nodig hebben. 

Niet voor iedereen is het mogelijk om dit te betalen, maar als we allemaal naar 

vermogen bijdragen, moet het ons samen gaan lukken. We zijn daarom heel dankbaar 

voor de mensen die meer geven. Zo kunnen we ook in de toekomst getuigen van 

Gods liefde en trouw, op allerlei verschillende manieren. 

Het banknummer van de kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 

  

Hartelijke groet van het college van kerkrentmeesters 

Peter van Leenen 

 

 

 

  

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 
 

Zij is in de zevende hemel 
In de Bijbel komen geen zeven hemelen voor, maar volgens de oude joodse 

voorstelling is er een bepaalde rangorde te onderscheiden. Vandaar ook de 
uitdrukking die hieronder wordt aangehaald. De derde hemel betekende: voor 

het aangezicht van God. Bij ons is de zevende hemel: de opperste verrukking, 
het toppunt van geluk. Zonder enige godsdienstige betekenis.   
 

Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden  

tot in de derde hemel werd weggevoerd  
(2 Kor. 12: 2) 

 



 

KERKRENTMEESTERS  
 

Opbrengst collecte: 

18 mei € 49,00 

25 mei € 71,20 

1 juni € 48,40 

22 juni € 321,40 

    

Namens de kerkrentmeesters, Maarten Verweij 

 

DIACONIE 
 

Opbrengst collecte: 

18 mei School Zambia € 63,05 

25 mei Vrienden van Vrijthof € 33,50 

1 juni St. Betuwe Wereldwijd € 47,40 

17 juni ‘t Kulturhus Lienden, afscheidsdienst C. Vink € 354,82 

22 juni Roosenvelthuis € 189,15  

Namens de diaconie, Dirk Slob 

 

  

 

SOFIETJE 
 
Ook al zouden alle bloemen geplukt worden,  

de Lente zal niet tegengehouden kunnen worden. 
 

Ook al ontvalt ons bij het ouder worden alles wat ons leven veraangenaamt,  
de komst van Gods Koninkrijk laat zich niet tegenhouden. 

 
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,  

… Gods woonplaats is onder de mensen,…  
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen  

(Openbaring 21: 1 - 4) 

 



 

BLOEMENDIENST 
 

Per 1 juni heb ik het bloemenfonds van mw. Ria Hol overgenomen. 

Hierbij vraag ik ook uw medewerking: 

Als U iemand kent die gezondheidsklachten heeft, hoor ik dat heel graag van u. 

Gerda van Teeffelen, Uiterdijk 2, 4011 EV, e-mail: gerdateeffelenvan@gmail.com 

Tel. 0623830764 
 

Ter bemoediging en als groet van de gemeente zijn de bloemen gebracht bij: 

18 mei Roef Steennis (cadeaubon) 

  Henco van Teeffelen (cadeaubon) 

  de heer Jaap Ketz 

  mevrouw Lies Arisse 

25 mei mevrouw Nel van Ommeren 

  de heer Ron Huigen 

1 juni de heer Henk Steenis 

  de heer Piet Koedam 

22 juni mevrouw Bets Koedam – Verbeek 

  mevrouw An van Oort 

  de heer Eef Ketz 

  de heer Van Meellen 

 

Giften: 

Via Gerrie Langerak                 € 10,00 

Via Gerda van Teeffelen           € 20,00 

Via Johan van Zetten € 5,00 

 

De medewerkers van de bloemendienst, 

Teuni, Ton, Gerda, Henny, Gonnie, Geranne, Jenny, Felicia en Gerda 

 

 

 



  



 

 


